Waarom

"WEGWEZEN !!

Onderzoeksjournalist Bart Bakker en ik, voormalig uitgever en Spaans
vastgoedspecialist Pim Giinzel, hebben een boek geschreven over de
tsunami van Nederlanders die het land verlaten. Een flink deel van hen
kiest ervoor om zich deels of helemaal in Spanje te vestigen.

En dat zijn niet langer vooral pensionado's, maar complete gezinnen.
Jonge mensen die 'het allemaal spuugzat zijn. En last but not least zien
wij hier de laatste tijd steeds meer ondernemers opduiken die hun
plan-b komen verwezenlijken. “Voor als het misgaat’

Ja, zag je vroeger Zandvoort overspoelen met Duitse kentekens, is vast
nog steeds zo, nu is het de Costa Blanca waar het volgeparkeerd staat
met Nederlandse kentekenplaten. Je gelooft je ogen niet. Reden voor
ons om deze expats te vragen naar hun beweegredenen. Waarom zijn ze
vertrokken en hoe zien zij hun toekomst in Spanje?

Wegwezen

1% el zomaar een boek mat uterst opmerkelijke verhalan,
on Maar liefst 205,000
landgenolen hebben in én jaar ljd ons land verlaten.

Wat is er aan de hand in Nederland?

‘Onderzoeksjournakst Bart Bakker en Pim Ginzed,

vasigoaddeskundige en kenner van de Cosla Blanca, deden

anderhalf jaar onderzoek naar deze massale emigratie. Hun

0ms ronduil bizarme bevindingan leidden tot dit unieke boek,

dal, zo hopen de auleurs, de broodnodige maatschappelijke
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Wegwezen leest als een geschreven podcast over de
loenemends onrust in ons land, dat s1eads verder uit balans e
rasakl. Emigranten verellen hun persoondije verhalen:

waarom ze verirokken, wat ze achterketen en wat 2 vonden,
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Is de grate uittocht begonnen? Het land dat onze
(voorjouders i k

ontdek de
mee over de steat van Nederand.

https://www.spanjemakelaars.eu/webshop/index.php




Schokkend

Het is vooral een onthullend en schokkend boek geworden waarin
griezelige ontwikkelingen in het oude vaderland naar voren komen die
wij natuurlijk hebben onderzocht op waarheid, waarbij je uitgaat van
het-zal-wel-overdreven-zijn, maar ons tot de krankzinnige conclusie
bracht dat de feiten in veel gevallen nog erger zijn dan de geuite
vermoedens.

Nederland anno 2026 is de metafoor van de kikkers in de pan op het
vuur, het boiling frog syndrome, maar dan in de laatste fase.

Hoe de toekomst er zomaar uitziet? Hier een voorproefje:
Nederland 2050: Een reflectie op de Gouden Kooi

Nederland 2050: een land waar windmolens de horizon vullen en
80% van de energie opwekken. En toch moet ‘s nachts de kachel uit,
en douchen kan alleen tussen zes en acht ‘s ochtends, en zes en tien
in de avond. Overal zoemen drones die pakketjes afleveren, en robots
verzorgen ouderen in de overvolle, vervuilde steden waar geen auto
meer rijdt en rotzooi op straat het beeld bepaalt. Dit is een wereld
misvormd door deug-idealen van de toenmalige GroenLinksPvdA,
van D66, en het CDA, vastgelegd in zonnige verkiezingsprogrammass.

Men noemt dit steevast een duurzame, digitale samenleving, maar
dan wel doortrokken van spanningen over wat het betekent om mens
te zijn. Ja, die windmolens draaien, maar de woningcrisis, de strenge
digitale controle via CBDC en eID, én de volledig parallelle moslimse
samenleving die momenteel zon 25% van de Nederlandse bevolking
uitmaakt zou je de officiéle cijfers geloven, herschrijven begrippen als
vrijheid, eigendom en gemeenschap. Ooit heette dat heel erg creepy:
“You own nothing, but will be happy....

(Lees verder in ons boek)
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Berlijnse Muur

Nederland verandert de komende jaren in een controlestaat,
vergelijkbaar met de DRR, waar een paar miljoen camera’s met
gezichtsherkenning verstopt in lantaarnpalen via de overal uit de grond
gestampte datacentra worden gekoppeld aan de software van Palantir
wat leidt tot een digitale versie van de Berlijnse Muur. Fantasie? Een
lacher? Complotgekkies? Helaas.

Smart cities & Palantir

Dit hoofdstuk bespreekt een cruciale en zorgelijke ontwikkeling in het
Nederland van de 21ste eeuw. De opkomst van slimme steden met
slimme lantaarnpalen als ‘symbool van technologische vooruitgang,
maar volgens critici een ontwikkeling die overloopt van onaanvaardbare
risico’s in onze democratie.

WEGWEZEN analyseert de samenhang tussen deze technologie, de
explosieve groei van datacentra, de rol van bedrijven als Palantir,
toekomstige systemen als de Europese Digitale Identiteit (eID), CBDC
aka Central Bank Digital Currency alias de digitale euro, én de volgens
velen historische parallel met de Berlijnse Muur.

In Nederland zijn slimme lantaarnpalen geen nieuws meer. Ze staan in
steden als Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, en zijn uitgerust met
LED-verlichting, sensoren, wifi-hotspots en steeds vaker met camera’s.
In Scheveningen startte de gemeente Den Haag in 2018 een pilot met
Eneco, waarbij 500 tot 800 palen met camera’s werden geinstalleerd
om ‘onveiligheidsgevoelens te verminderen. Renkum volgde in 2021
met 6.000 palen, gericht op ‘inbraakpreventie en milieumonitoring.

Geschat wordt dat er in Nederland zomaar honderdduizenden slimme
palen staan, al of (nog) niet uitgerust met gezichtsherkenning.

(Lees verder in ons boek)
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De NCTV

Sinds corona word je bestookt met verhalen over de rol van de in
2004 opgerichte NCTDb, in 2012 uitgebreid tot Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid, afgekort NCTV, een Nederlandse
overheidsorganisatie die valt onder de verantwoording van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kan de NCTYV in overleg met de NAVO de Nederlandse regering
instrueren?

Ja, dat is mogelijk, en op basis van recente uitspraken en documenten, is
het zelfs aannemelijk dat de NCTV in overleg met de NAVO een
sturende rol speelde en speelt bij het implementeren van beleid van de
Nederlandse regering.

V6or 2020 zou men zomaar geroepen hebben: ‘de NCTV? Nooit van
gehoord, maar hoe anders is dat sinds de WOO-verzoeken, en de
woorden van minister Fleur Agema die in de Kamer het volgende zei:

“Het is wel zo dat deze opdracht die ik heb gekregen bij het aantreden
niet een is die natuurlijk conform is met wat ik altijd vanaf dié kant heb
gezegd. En dat is pijnlijk, maar toch zal ik moeten uitvoeren de
opdrachten die ik gekregen hebt bij aanvang van het aanvaarden van
mijn post.

Neemt niet weg, en dat zei u juist ook al, dat ik kort na het aantreden
geinformeerd ben over weerbaarheid in de bredere context waarin wij
ons bevinden. En het overlap die dat geeft met deze post op
pandemische paraatheid. Daar zal ik mee moeten dealen en een
oplossing voor moet vinden, want NAVOverplichtingen, daar zijn we
aan gehouden. Dus op dit moment wordter geinventariseerd onder
leiding van de NCTV wat er allemaal moet gebeuren.”

(Lees verder in ons boek)
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Hoogopge(mis)leid

Hoogopgeleid staat voor mensen die zoals ze vroeger zeiden, d6dr
hebben geleerd. Zo iemand wordt een academicus genoemd of een
hboer. In de jaren 80 was ongeveer 11 procent van de Nederlandse
bevolking tussen de 25 en 75 jaar hoogopgeleid, de schattingen voor
dit jaar lonken zelfs naar 40%. Een enorme sprong!

Nederland staat daarmee op de 11e plaats in de OECD-ranglijst van
landen met het hoogste aandeel hoogopgeleiden ten opzichte van de
bevolking in de bovengenoemde leeftijdsgroep.

“Waarom zou je nog gaan stemmen, er verandert toch niks.”

Mooi, zou je zeggen, maar dat is maar net aan wie je het vraagt.
Hoogopgeleiden vormen namelijk de meerderheid in alle lagen van de
besluitvorming, ver boven het landelijk gemiddelde.

Dit leidt tot een ‘diplomademocratie, waardoor beleid veel vaker aansluit
bij de voorkeuren van hoogopgeleiden dan van de man op straat. Sterker
nog, en nu wordt het best wel eng, op kernposities loopt dit percentage
op tot zon 80 a 95%. Laat dat even doordringen!

Het blijkt dus dat hoogopgeleiden het in Nederland disproportioneel
voor het zeggen hebben. Onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat
overheidsbeleid om die reden veel meer tegemoet komt aan de
programmas van D66 en GroenlinksPvdA. Denk aan klimaat, EU,
globalisering, en bijvoorbeeld immigratie en asiel, wat automatisch
leidt tot een snel groeiende kloof in vertrouwen en (on)geloof in de
politiek. Zet je dit om in links of niet-links, om het maar simpel te
houden, dan valt er maar één conclusie te trekken:

Al stemt iedereen FvD of PVV: links regeert Nederland.

(Lees verder in ons boek)
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Terwijl Nederland relt, tafelt Spanje na

“Het lijkt wel of een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking
niets beters te doen heeft dan elkaar zo onderhand dagelijks de hersens
in te slaan. Vandaag is het Malieveld aan de beurt, maar anders is het wel
Emmen, Beverwijk of één van de grote steden.”

“Bizar hoe de social media direct volstromen met bloeddorstige
berichten uit de Haagse ivoren torens waar de woorden nazi’s,
extreemrechts of fascisten je om de oren vliegen.

“Onze media rollen gretig mee. De NOS, de NPO, RTLNieuws en de
vele zichzelf grijsdraaiende talkshows hebben hun meningen al klaar:
‘Witte racisten hebben het gedaan, en ‘immigranten doen dit niet”’
“Je moet er niet aan denken wat onze kranten en bladen morgen weer
schrijven, vooral als je weet dat allen met honderden miljoenen euro’s
subsidie vanuit de Europese Commissie in buitenlandse handen zijn
gevallen. Het Belgische Mediahuis en DPG zijn eigenaar van de
Telegraaf, NRC, de Volkskrant, Trouw, het Parool, het AD, Tubantia,

zeg maar zo goed als al onze relevante geschreven pers, inclusief
digitale media als NU.nl, maar ook RTL. Onderschat die ramp niet.”

Wie in 2050 of later googelt op ‘klimaat 2025} komt z6veel identieke
artikelen in zdéveel kranten tegen die het collectief hebben over de
zinderende en droge hitte, over hitteberoertes terwijl het buiten
misschien net 23 graden was, over hartaanvallen en andere ellende,

dat zij wel mééten denken dat al dit in onze tijd beschreven onheil op
waarheid berust, en het een wonder is dat er in de eerste kwart van

de 21ste eeuw niet veel meer slachtoffers aan klimaatverandering zijn
gevallen: ‘ WANT HET STOND IN ALLE KRANTEN! En daar komt de
aap uit de mouw: dit is zomaar geschiedvervalsing. Opzettelijk.

(Lees verder in ons boek)
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Investeren in Spanje, Hongarije of Dubai?

Pieter, Sofia, Tom, Bart en ik zitten aan een tafel pal aan zee op één
van de mooiste plekjes van Moraira.

Pieter (Hongarije): “Goed, laten we eerlijk zijn. Als je slim wil
investeren, is Hongarije de enige logische keuze. We hebben een
stabiele economie, lage belastingen en een slimme regering die
buitenlandse investeerders met open armen ontvangt. Onze
vennootschapsbelasting is maar 9%, een van de laagste in

Europa! Vergelijk dat eens met Dubai, waar je in een geopolitieke
ellende terechtkomt bij het minste conflict, of Spanje, met z'n ergelijke
bureaucratie”

Sofia (Spanje): “O, Pieter, hou alsjeblieft op. Hongarije mag dan lage
belastingen hebben, maar jullie politieke klimaat is onvoorspelbaar.
Investeerders willen zekerheid, en die vind je in Spanje. Onze
economie is divers: toerisme, technologie, hernieuwbare energie, we
hebben het allemaal. En onze vastgoedmarkt? Die boomt! Steden als
Madrid en Valencia bieden rendementen waar Hongarije alleen maar
van kan dromen. In Dubai daarentegen loop je het risico dat je
bezittingen worden geconfisqueerd als de spanningen in het
Midden-Oosten oplopen. Daar wil je dan niet zijn, lieve jongen!”

Dubai is het mondiale centrum voor handel en innovatie

Tom (Dubai): “Onze vrije zones bieden ongeévenaarde voordelen: 0%
belasting op inkomen en winsten, volledige eigendomsrechten voor
buitenlanders en geen restricties op kapitaalstromen. En laten we

het hebben over groei: onze vastgoedmarkt levert rendementen van
6-8% per jaar, veel hoger dan de trage Europese markten. Jullie praten
over stabiliteit, maar Dubai is een oase van welvaart in inderdaad een
onrustige wereld, maar daar merken wij niets van.”

(Lees verder in ons boek)
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Gleichschaltung

In de Weimarrepubliek voor 1933 stierf de democratie door een
ongekende economische crisis en de daarmee gepaard gaande
polarisatie, wat de NSDAP in staat stelde om via verkiezingen en
wetten hun monopolie op te bouwen. Als je wilt, zie je dat nu ook
gebeuren, hoewel die economische crisis nog als donkere wolken
boven de EU hangt. Wat we in Nederland anno 2025 zeker zien is een
versnipperd politiek landschap met 15 partijen in de Tweede

Kamer, en wat men een mediaduopolie noemt. Kort gezegd, twee
grote Belgische mediabedrijven, DPG en Mediahuis, die zo goed als al
onze relevante kranten en bladen in handen hebben, en dus op zeker
moment controle kunnen uitoefenen over de productie en distributie
van media-inhoud zoals nieuws op televisie, radio of online platforms
als Nu.nl.

Wist je dat Joop den Uyl bewonderaar van Hitler en het nazisme was?

Net als Gleichschaltung begon met het isoleren van ‘extremisten;,
lijken maatregelen als het cordon sanitaire, de roep om Ongehoord
Nederland, de PVV en Forum te verbieden, én invoering van
kiesdrempels ‘om versnippering tegen te gaan, een truc van de
overwegend linksdraaiende grote partijen om de oppositie uit te
schakelen. Met wat collateral op links, want ook de SP zal verdwijnen.
Een kiesdrempel van 5% betekent namelijk dat alle partijen kleiner
dan 8 zetels toegang tot het parlement ontzegd wordt. Combineer dat
met de deels door de EU gefinancierde overnames van onze media
door DPG en Mediahuis, en je hebt een echo van hoe de nazi’s
destijds de media codrdineerden via deals en pressie. Zo weet heel
Nederland dat de Telegraaf fout was in de oorlog, maar dat komt
omdat de media verzwijgen dat de Volkskrant, De Tijd, de NRC als
Nieuwe Rotterdamsche Courant (later NRC Handelsblad), en de
Gelderlander ook de moffen bedienden.

(Lees verder in ons boek)
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Islam

“Oei, zou je dat wel doen? In de media durft niemand er zelfs maar
naar te wijzen. Christenen, ja, die worden waar het maar kan heel laf
belachelijk gemaakt. Lubach en Youp verdienen daar al jaren bakken
geld mee, maar moslims? Ze nemen het woord niet eens in de mond.”

Weet dat er volgens critici zomaar veel meer moslims in Nederland
zijn dan de 1.2 miljoen die je in officiéle data terugvindt, sowieso een
significant getal, dus het zou raar zijn om dit onderwerp te vermijden.

“Alles beter dan omvolking, want dat is in Den Haag een verboden
woord. Zodra je dat zegt, word je de Tweede Kamer uitgezet.”

Laten we beginnen met ons bestaan op aarde vanuit filosofisch
perspectief te bekijken. Nee, ik heb geen filosofie gestudeerd, maar
dat had Socrates ook niet. Sterker nog, de man die van zichzelf zei:
“Ik weet dat ik niets weet, is één van de meest prominente en
invloedrijke filosofen in de westerse geschiedenis, en wordt zelfs
beschouwd als grondlegger van de westerse filosofie. Maar als zijn
leerlingen Xenophon en Plato de ideeén van Socrates niet hadden
verwerkt in geschriften, hadden we zomaar nooit van hem gehoord.

Filosofie is de studie van fundamentele vragen over het leven, en
probeert middels kritisch denken, redenering en dialoog antwoorden
te vinden op onze verbazing over het bestaan, maar ook op vragen
waar de wetenschap het laat afweten. Filosofie is afgeleid van het
Griekse philosophia, wat ‘liefde voor wijsheid” betekent.

Oké, daar gaan we. Eerst wat uitleg, daarna mag het terras meedoen.
Om te beginnen zullen we het eerst eens moeten zijn over de
stelling dat niemand de beschikking had over zijn of haar geboorte.
Een boude stelling, want weten doen we niets.

(Lees verder in ons boek)
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Opsporing verzocht: €8,8 miljard

Belasting betalen hoort erbij. Wegen. vliegvelden, ziekenhuizen, zorg,
scholen, you name it, komen niet zomaar uit de lucht vallen. In een
democratie is het de bedoeling dat wij allen meebetalen aan de
maatschappij waarin wij leven, dus is het bijna een eer om aan onze
gemeenschappelijke voorzieningen te kunnen bijdragen.

Om die honderden miljarden ieder jaar weer bij elkaar te krijgen is
er de belastingdienst die de centjes desnoods uit naam van de koning
bij je komt halen, mochten er lieden zijn die hier wel genieten van al
onze verworvenheden, maar weigeren mee te betalen. Kijkend naar
2023, bedroeg de totale opbrengst uit belastingen en sociale premies
voor de Nederlandse overheid 412,9 miljard euro.

Daar kun je verder alles van vinden, maar zoals de overheid

verwacht dat de burger zijn belastingopgave netjes invult, zo verwacht
de Nederlandse belastingbetaler dat de overheid zorgvuldig met de
poet omgaat en de bevolking jaarlijks een nette, overzichtelijke
verantwoording van haar uitgaven presenteert.

Dat gaat meestal goed, maar soms ook helemaal niet. Als de burger
verzaakt, komt de koning volgens goed middeleeuws gebruik te vuur
en te zwaard de schulden innen, maar andersom is de burger
machteloos, al maakt de overheid er nég zon potje van. Een
doofpotje van.

Nou ja, zeg maar DOOFPOT, volgens critici.

Van het totale bedrag van € 87,6 miljard aan coronamaatregelen, zorg
en vaccins tussen 2020 en 2023, is volgens de Algemene Rekenkamer
circa €15 miljard niet volledig verantwoord of rechtmatig aangetoond.
voornamelijk door ‘onzekerheden en fouten in de administratie.

(Lees verder in ons boek)
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VVD en GroenlinksPvdA

Zit het in de gezonde lucht aan de Costa Blanca, komt het door het
zonnetje, het valt lastig te duiden waarom Nederlanders er veel
openhartiger zijn dan thuis in het grauwe vaderland. Wie hier een
gesprek begint over de Nederlandse politiek wordt eerst vies
aangekeken met een blik van ‘moet dat? Daarvoor zijn we juist naar
Spanje verhuisd, maar de frustratie zit dan wel weer zo diep dat na
een beetje doorvragen de boel toch zomaar ontploft.

Dat klinkt zo:

“Je snapt toch niet dat de PvdA die véor de Tweede Wereldoorlog
begon als SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, fuseert
met nota bene het extreemlinkse Groenlinks dat voortkomt uit de
CPN, de Communistische Partij Nederland? En denk aan Volkert, de
moordenaar van Fortuyn. Zijn ze helemaal gek geworden?”

“Hoezo? Het is toch al één linkse kliek in Nederland. Veel verschil zal
het niet maken. Het land is allang compleet stuk en ik zie het ook niet
meer goedkomen.”

“Ik heb vroeger altijd VVD gestemd, maar sinds Rutte Verdonk wist
te dumpen door bevriende ambtenaren asieldossiers te laten lekken
naar thuislanden, dat heb ik serieus gehoord, lijkt het wel of ook zij
een tik van de linkse molen hebben gehad. En een zware! Ik geloof
dat er net zoveel immigranten onder Rutte zijn binnengekomen als in
de 65 jaar daarvoor. Na de oorlog liepen er amper buitenlanders rond,
was er geen moskee, en nu zijn dat er een paar miljoen. Maar nee,
noem dat vooral geen omvolking, want je gaat straks nog de bak in”

“Ik las dat al zo’n 27% van Nederlanders een immigratieachtergrond
heeft?”

(Lees verder in ons boek)
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Verkiezingen 2025

“Kan jij het geloven? Rob Jetten heeft gewonnen! D66 is de grootste
partij van Nederland en Timmermans is ingeruild voor Jesse Klaver!”

“Nou en? We wonen niet zonder reden in Spanje. Nederland is niet
gisteren gek geworden, maar al sinds de moord op Fortuyn weet ieder
weldenkend mens dat je daar weg moet wezen.”

“Peter, Jij hebt makkelijk praten met je pensioen, maar mijn kinderen
wonen er, hebben drukke banen, net een ander huis gekocht, dus ik
kijk er wel iets anders naar dan jij.”

“Luister. Het enige voordeel van die corrupte EU is dat jij je binnen de

lidstaten overal kunt vestigen. Koffers pakken, wegrijden, en klaar is
Kees. Echt, he!”

“Dat weet ik wel, maar als je een gezin hebt, piep je wel anders. Je
kinderen zitten op school, hebben vriendjes, geld komt niet uit de
lucht vallen, dus heb je een baan om je hypotheek mee te betalen, Zo
makKkelijk is het allemaal niet.”

“Nee, wacht maar tot 000036-Jetten gaat regeren.”

Je hebt toch een koopwoning? Wist je dat D66 de overwaarde van jouw
huis in box 3 gaat belasten? De hypotheekrenteaftrek wil afbouwen?”

“Niet”

“Echt wel! Dit voorstel van de Nederlandsche Bank en het IMF wordt
door D66 al jaren gesteund. Maak je borst maar nat”

“Ik las nog wel dat half Blaricum en Laren Jetten heeft gestemd? “

(Lees verder in ons boek)
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Interviews

Wegwezen is mede tot stand gekomen dankzij de verhalen van
vertrokken Nederlanders die hun beweegredenen met ons hebben
gedeeld. De één was op zoek naar avontuur, de ander werd het leven in
Nederland onmogelijk gemaakt door alsmaar oplopende kosten of
vanwege wetjes en regeltjes die hen het werken steeds lastiger maakten,
maar de laatste paar jaar zien we steeds meer ondernemers komen die
weinig vertrouwen hebben in de toekomst en hier hun plan-b willen
realiseren. Overigens in het volle besef dat je in Spanje ook belasting
betaalt, maar zij hopen makkelijker te kunnen ondernemen in
combinatie met een hoge kwaliteit van leven. https://www.mvo-dsvv.nl/

Maak o.a. kennis met:
Een vliegende start naar Moraira......
Bart Bakker in gesprek met Rik Uijlenhoet

Tijdens een lunch in één van de beste en gezelligste restaurants van
Moraira, het echte Italiaanse Magia, gelegen aan de ‘James Bond’
weg bij de wijk ‘Algas’ kwam ik in gesprek met Transavia-piloot Rik
Uijlenhoet.

Maarten Vasbinder, dichter, reiziger en arts
Je klinkt als een complotdenker?

“In het begin werd ik inderdaad zo aangemerkt, maar inmiddels blijkt
dat ik en vele collega’s die niet bang waren om zich uit te spreken,
volledig gelijk hebben gekregen. Is er van dat complot weinig sprake
meer. Vreselijk hoe de meningen van al die zogenaamde experts op
voorhand heilig werden verklaard.”

(Lees verder in ons boek)
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Interviews
Ronald en Ageeth
Wat was de aanleiding om naar Moraira te emigreren?
“Ik was het zat. Alles moet in Nederland en niets mag. Al die regeltjes,
heffingen en wetjes. Ik werd er echt niet goed van. Als je een fax in je
salon had staan, moest je reprorecht betalen.”
Ron Quaedvlieg
“We hebben een verloren wedstrijd in Nederland”
Regelmatig kom ik Ron Quaedvlieg, stadiondirecteur van Fortuna
Sittard met zijn vrouw Esther in Moraira tegen op het terras van café
Havanna of in de Nederlandse pub Tropicana. Zij hebben de stap
genomen om langdurig aan de Costa Blanca te verblijven.
Theo en Lianne
‘Wie kent Theo niet in Moraira.....?’
Theo de Groot (54), maakte samen met zijn vrouw Lianne (55) elf jaar
geleden de overstap naarMoraira. Hij runt in Moraira sinds 2014 de
succesvolle bar annex restaurant Jimmy’s.
Nick Bakker: Van Beursbengel tot Ondernemer
Het geldsysteem: een potje poker dat nooit eindigt Stel je een grote tafel
voor. Rond die tafel zitten alle spelers van de economie: gezinnen,
bedrijven, banken en overheden. En aan het hoofd van de tafel zit één

persoon: de dealer. Dat is de centrale bank.

(Lees verder in ons boek)

https://www.spanjemakelaars.eu/webshop/index.php




Interviews
Pim van Rijswijk
‘Ga naar een omgeving waar je positiviteit ervaart’

De Costa Blanca betekent ook vrijheid. Vrijheid is voor mij een groot
goed. Ik ben bijna zover dat ik me niet meer kan voorstellen hoe mensen
denken die in het slavensysteem zitten. Zij zijn keurig opgevoed en
hebben gestudeerd. Als je een circusbeer twintig jaar in een kooi zet

en dan opeens de kooi open zet, loopt hij niet weg. Hij weet het
simpelweg niet. Zo kijk ik naar veel mensen.”

Melanie van Dongen

‘Niet de slimste of rijkste mensen winnen, maar degenen die het
meest flexibel zijn’

Melanie van Dongen (44) is in 2022 uiteindelijk in Altea ‘blijven
plakken’ Ze kwam in eerste instantie begin april in Denia aan met
een zak geld nadat ze haar huis in Dordrecht had verkocht. Daarna
eindigde haar speurtocht in Altea.

Dumas
‘Een uit de hand gelopen hobby aan de Costa Blanca.....

“2022 mogen we dan ook als een topjaar beschouwen. We hebben een
goede naam opgebouwd. Hier is veel in geinvesteerd via bijvoorbeeld
de social media kanalen. Iedereen heeft binnen het bedrijf zijn taak.
Ook dat gaat goed. We moeten het niet van de toeristen hebben, maar
van de eigenaren.”

(lees deze en andere interviews en in ons boek Wegwezen en laat je
inspireren door hen die reeds zijn vertrokken.

https://www.spanjemakelaars.eu/webshop/index.php




Maar Spanje zit ook in de EU

Heb je het met landgenoten over het voorrecht in Spanje te kunnen
wonen, of adviseer je anderen dat te doen, krijg je al snel de opmerking:

“Maar Spanje zit ook in de EU, inclusief alle wetgeving!”
De Verenigde Staten van Spanje

Klopt. Maar tegelijkertijd klopt het ook niet. En dat heeft alles te
maken met de politieke structuur van Spanje: De VS en Spanje delen
een gedecentraliseerd systeem met autonome regio’s en een centrale
regering die de hoofdlijnen uitzet.

Spanje is verdeeld in 17 autonome ‘comunidades’ waaronder Catalonié,
Baskenland, Andalusié en ons mooie Valencia, plus twee autonome
steden Ceuta en Melilla die elk een aanzienlijke mate van zelfbestuur
hebben. Deze gemeenschappen hebben hun eigen regeringen,
parlementen en bevoegdheden over zaken zoals onderwijs,
gezondheidszorg en lokale wetgeving.

Daarnaast zijn er 50 provincies, die een meer administratieve rol spelen.
Ook dit lijkt sterk op de VS, waar de 50 staten elk hun eigen grondwet,
gouverneur en wetgevende macht hebben, met bevoegdheden over
bijvoorbeeld onderwijs, politie en infrastructuur. In beide landen
behoudt de centrale regering, Madrid in Spanje en Washington D.C. in
de VS, wel de controle over nationale zaken zoals defensie, buitenlands
beleid en monetaire kwesties. De autonome regios in Spanje hebben net
als de Amerikaanse staten vaak hun eigen culturele en identiteit.

(Lees verder in ons boek)

WEGWEZEN dient niet als ‘hunnie en hullie hebben het gedaan, maar
wij zien graag dat ons boek dient als discussiestuk, of als naslagwerk.
Bestellen kan via onderstaande link:

https://www.spanjemakelaars.eu/webshop/index.php




Wegwezen

is niet zomaar een boek met uiterst opmerkelijke verhalen,
reportages, interviews en onderzoeken. Maar liefst 205.000
landgenoten hebben in één jaar tijd ons land verlaten.

Wat is er aan de hand in Nederland?

Onderzoeksjournalist Bart Bakker en Pim Glinzel,
vastgoeddeskundige en kenner van de Costa Blanca, deden
anderhalf jaar onderzoek naar deze massale emigratie. Hun
soms ronduit bizarre bevindingen leidden tot dit unieke boek,
dat, zo hopen de auteurs, de broodnodige maatschappelijke
discussie over de toekomst van Nederland aanwakkert.

— Wegwezen leest als een geschreven podcast over de
toenemende onrust in ons land, dat steeds verder uit balans
raakt. Emigranten vertellen hun persoonlijke verhalen:
waarom ze vertrokken, wat ze achterlieten en wat ze vonden. ==

Is de grote uittocht begonnen? Het land dat onze
(voor)ouders opbouwden, verandert onmiskenbaar. Lees de
analyses, ontdek de schokkende conclusies, denk en praat
mee over de staat van Nederland.




